
 

Ik was daar 
 
tekst: Marjet de Jong, bew. Pradip Smagge (maart 2006) 
muziek: The Iona Community 
 
 

Ik was daar toen je leven aanving, 
en Ik vormde je zacht met een liefde die verwacht. 
Ik was daar toen je leven aanving, 
en zei: “Hier ben Ik.” 
 
Ik was daar toen je werd geboren, 
nog zo zwak en zo klein, tot je werd wie je kon zijn. 
Ik was daar toen je werd geboren, 
en zei: “Hier ben Ik.” 
 
Ik was daar toen je jong en sterk was, 
vol van vragen en strijd, zoekend naar rechtvaardigheid. 
Ik was daar toen je jong en sterk was, 
en zei: “Hier ben Ik.” 
 
Ik was daar toen je oud en wijs werd, 
en genietend elk uur, leerde leven op den duur. 
Ik was daar toen je oud en wijs werd, 
en zei: “Hier ben Ik.” 
 
Ik zal zijn waar je bent of gaan zal, 
ook al sterf je alleen, Ik ben liefde om je heen. 
Ik zal zijn waar je bent of gaan zal, 
en zeg: “Hier ben Ik.” 


