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Kom schepper, Geest, Jij, die de dag verlicht, 
ons hart weer warmt. 
Wij loven Je om het vuur in onze ziel,  
een passievolle gloed, 
wij loven Je om hartslag in ons bloed. 
 

Met wind in de haren en zon in de rug, 
ligt het land voor ons open. 
Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad: 
niets moet ik nog vrezen, want Jij bent nabij! 

 
Kom schepper, Geest, Jij, die mensen aanraakt 
en winterkou verdrijft. 
Wij loven Je om rivieren die stromen,  
de dieren op het veld, 
wij loven Je om vrijheid die verbindt. 
 
Kom schepper, Geest, Jij, die ons roept te gaan 
en in beweging zet. 
Wij loven Je om de prilheid van de morgen,  
om liefde en geloof, 
wij loven Je om adem diep in ons. 
 
 
 
Gebruik bij het zingen zeker een djembé of grote trom… 


