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tekst: Pradip Smagge (juni 2000) naar een gebed van Ignatius van Loyola s.j.
uit Geestelijke Oefeningen, artikel 234
muziek: naar John Foley s.j. 'Take, Lord, Receive'

Neem, Heer, mijzelf met al wat ik ben,

mijn ja-woord is voor U, mijn hele leven lang.
't Is uw liefde alleen, die ik vraag,

om uw wil te doen.

Uw liefde alleen, is genoeg voor mij.

Neem, Heer, mijn wil, gevoel en verstand,
dit alles gaf U mij, nu geef ik het terug.
Maar uw liefde alleen, vraag ik U,

want daar leef ik van.

Uw liefde alleen, is genoeg voor mij.

Ignatius van Loyola (°1491 +1556) schijft in zijn Geestelijjke Oefeningen
bij zijin ‘Beschouwing om tot liefde te komen’ op het einde van artikel 234 dit gebed:

Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheugen,
mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en bezit.

U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug.
Alles is van U, beschik erover geheel volgens uw wil.

Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg.

(uit ‘Geesteljjke Oefeningen’— Ignatius van Loyola,
vertaling door Mark Rotsaert s.j., 1994, blz. 137)



