
 

Vrolijk lentelied 
 
tekst: Pradip Smagge (februari 2007) / muziek: trad. 'Die mei plezant' 
 
 

Zie naar de bloemen in het gras en naar de vogels, 
zie hoe zij zonder zorgen zijn en leven vrij. 
Kijk naar de mensen vol geloof, kijk naar hun daden, 
zie hoe zij leven aan dood voorbij. 
 
Alleen zaad dat in aarde valt kan straks ontkiemen 
op weg naar zonnelicht en lucht, regen en wind. 
Zo leren mensen aan elkaar liefde te geven, 
zodat ooit ieder het leven vindt. 
 
Zie naar de bloesems in het groen van lentebomen, 
zie naar het nieuwe leven dat terug verschijnt. 
Geloof dat liefde sterker is dan al het lijden, 
dat door God zelfs alle dood verdwijnt. 


