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Op zoek naar licht en warmte zijn wij in de duisternis,
op zoek ook naar de vrede die wij vinden met Kerstmis.
Wij zingen samen om het licht datin en rond ons is.

Zing van vrede en liefde telkens weer, telkens weer.
Zing van vrede en van liefde telkens weer.

De vrede van de Zoon van God ontmoet je overal
waar mensen sterk geloven dat de liefde winnen zal.
De kracht van onze vrede straalt vanuit een arme stal.

Het licht dat wij ontvangen op het einde van het jaar
kan ons hoopvol doen leven in de vriendschap met elkaar.
Gods licht is altijd om ons heen in elk vredesgebaar.

In de kerstnachtviering kan het refrein met deze tekst gezongen worden:

Zing van vrede en liefde heel de nacht, heel de nacht.
Zing van vrede en van liefde heel de nacht.

Strofen over de dieren in de kerststal:

De sterren dansten vroljjk in het midden van de nacht,

de schepping zong van vreugde mee om wat er werd verwacht;

geboorte van Gods adem in een kind als stille kracht.
De dieren en de mensen vormden in het kerstverhaal
een vredevolle vriendenkring en ook een warm onthaal
voor Jezus die gekomen is voor ons hier allemaal.

De schapen in de kudde leren ons vertrouwen aan,

de ezel en de os tonen ons dienend te bestaan,

het duifje van de vrede spoort ook ons tot liefde aan.
De schepping is vol vreugde als wij in verbondenheid
in Jezus’ naam meewerken aan een nieuwe vredestijd
en samen ervoor zorgen dat Gods liefde zich verspreidt.



