
 

Dank nu 
 
tekst: Pradip Smagge (december 2001, aanpassing maart 2020) 
muziek: naar Loreena McKennitt 'La Serenissima' 
 
 

Dank nu om Gods Kracht, ons verschenen in de nacht. 
Weerloos wordt zijn Naam: in een kind te bestaan. 

God, aan ons gegeven, kom in ons tot leven. 
Laat weer van U horen, wordt in ons geboren. 

 
God is toch niet ver, hoog of breed van ons vandaan. 
Hij is her en der met zijn mensen begaan. 

God, aan ons gegeven, kom in ons tot leven. 
Laat weer van U horen, wordt in ons geboren. 

 
In die laatste nacht brak zijn Zoon voor ons het brood. 
Zo wil Hij herdacht: in het delen van brood. 

Dood en toch verrezen, niets om nog te vrezen. 
God komt bij ons wonen, wil ons liefde tonen. 

 
Toen nam Hij de wijn, vol van liefde en van pijn. 
Gaf zijn bloed voor ons, opdat Leven zou zijn. 

Dood en toch verrezen, niets om nog te vrezen. 
God komt bij ons wonen, wil ons liefde tonen. 

 
God, wij danken U dat U in ons midden komt, 
gisteren en nu, maar ook in de toekomst. 

Licht voor onze ogen, komt van al zo hoge. 
Duisternis verdwenen, God als mens verschenen. 

 
Vrede leeft in ons, in de mensen om ons heen, 
vinden wij de hoop: God laat ons niet alleen. 

Licht voor onze ogen, komt van al zo hoge. 
Duisternis verdwenen, God als mens verschenen. 

 
 
 
Een gezongen tafelgebed in de kerstnachtviering. 


