U wijst de weg

@ priesterpradip.be
tekst: bew. Pradip Smagge (maart 2021)

naar een gebed van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
muziek: naar Taizé ‘Aber du weijf3t den Weg fir mich’

God, laat al mijn gedachten gericht zijn op U.

Het duister in mij wordt door U verlicht

en mijn angst verdwijnt door Uw liefde en geduld.
Ik begrijp niets van Uw wegen,

maar U wijst de weg die ik mag gaan.

God, tot U roep ik in de vroege morgen.

Help mij te bidden en mijn gedachten te richten op U, ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, maar bij U is licht.

Ik ben eenzaam, maar Gij verlaat mij niet.

Ik ben bevreesd, maar bij U is hulp.

Ik ben onrustig, maar bij U is vrede.

In mijn hart is bitterheid, maar bij U is geduld.

Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.

(In vet gedrukt is wat ik overhield in mijn liedtekst.)
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