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Eerste lezing uit het boek Handelingen 
(Hand. 8:5-8.14-17) 
Filippus ging naar de stad Samaria, 
en verkondigde hun de messias. 
Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag 
naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: 
veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, 
die hen onder luid geschreeuw verlieten, 
en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. 
Daarover ontstond grote vreugde in de stad. 
Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden 
dat de inwoners van Samaria 
het woord van God hadden aanvaard, 
stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. 
Nadat ze waren aangekomen, baden ze 
dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, 
want deze was nog op niemand van hen neergedaald; 
ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. 
Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, 
en zo ontvingen ze de heilige Geest. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm (Ps. 66) 
Heel de aarde, juich voor God. 
 
 Heel de aarde, juich voor God, 

bezing de eer van zijn naam, breng Hem eer en lof. 
Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden!’ 

 
Heel de aarde, juich voor God. 
 

Laat heel de aarde voor U buigen 
en zingen, uw naam bezingen. 
Kom en zie de werken van God, 
zijn daden vervullen de mens met ontzag. 

 
Heel de aarde, juich voor God. 
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Hij heeft de zee veranderd in droog land, 
zijn volk trok te voet door de rivier. 
Laten wij ons dan in Hem verheugen: 
machtig heerst Hij, voor eeuwig, 
zijn ogen waken over de volken. 
 

Heel de aarde, juich voor God. 
  
 Kom en hoor wat ik wil vertellen, 

ieder die ontzag heeft voor God, 
hoor wat Hij voor mij heeft gedaan. 

 Geprezen zij God, Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, 
mij zijn gunst niet onthouden. 

 
Heel de aarde, juich voor God. 
 
Tussenzang 
 
Tweede lezing uit de eerste brief van Petrus  
(1 Petr. 3:15-18) 
Broeders en zusters, erken Christus als Heer 
en eer Hem met heel uw hart. 
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, 
wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 
Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, 
houd uw geweten zuiver; 
dan zullen de mensen die zich honend uitlaten 
over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, 
zich over hun laster schamen. 
Het is beter te lijden – indien God dat wil – 
omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet. 
Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, 
geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, 
voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. 
Naar het lichaam werd Hij gedood 
maar naar de geest tot leven gewekt. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
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Evangelie volgens Johannes (Joh. 14:15-21) 
Jezus zei: ‘Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 
Dan zal Ik de Vader vragen 
jullie een andere pleitbezorger te geven, 
die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. 
De wereld kan Hem niet ontvangen, 
want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. 
Jullie kennen Hem wel, 
want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 
Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 
Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, 
maar jullie zullen Mij wel zien, 
want Ik leef en ook jullie zullen leven. 
Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, 
dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 
Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. 
Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, 
en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 


