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Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 
(Deut. 11:18.26-28) 
Mozes sprak tot het volk: 
‘Houd mijn woorden in gedachten, maak ze u eigen, 
draag ze als een teken om uw arm 
en als een band op uw voorhoofd. 
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze 
tussen zegen en vloek. 
Zegen, als u gehoorzaam bent 
aan de geboden van de HEER, uw God, 
zoals ik ze u vandaag voorhoud. 
Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt 
en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs 
en achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende.’ 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm (Ps. 31) 
Wees voor mij een rots, HEER, een toevlucht. 
 
 Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. 

Bevrijd mij en doe mij recht, hoor mij, haast u mij te helpen. 
 
Wees voor mij een rots, HEER, een toevlucht. 

 
Wees voor mij een rots, een toevlucht, 
een vesting die mij redding biedt. 
U bent mijn rots, mijn vesting, 
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam. 

 
Wees voor mij een rots, HEER, een toevlucht. 
 

Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
toon uw trouw en red uw dienaar. 
U die uw hoop vestigt op de HEER: 
wees allen sterk en houd moed. 
 

Wees voor mij een rots, HEER, een toevlucht. 



 
Deze bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
Lezingen A 9e zondag door het jaar  2 / 3 

Tussenzang 
 
Tweede lezing uit de brief aan de Romeinen 
(Rom. 3:21-25a.28)  
Broeders en zusters, Gods gerechtigheid, 
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, 
is zichtbaar geworden buiten de wet om: 
God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, 
aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. 
Want iedereen heeft gezondigd 
en ontbeert de nabijheid van God, 
en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, 
dankzij de verlossing door Christus Jezus. 
Hij is door God aangewezen om door zijn dood 
het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. 
Ik heb u er immers op gewezen 
dat een mens door geloof wordt vrijgesproken, 
en niet door de wet na te leven. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
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Evangelie volgens Matteüs (Mat. 7:21-27) 
Jezus zei tot zijn leerlingen: 
‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, 
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, 
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 
Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: 
“Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, 
hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, 
en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?” 
En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: 
“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!” 
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, 
kan vergeleken worden met een wijs man, 
die zijn huis bouwde op een rots. 
Toen de regen neerstroomde 
en de beken buiten hun oevers traden, 
en er stormen opstaken 
en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, 
want het was gefundeerd op een rots. 
En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, 
kan vergeleken worden met een dwaas man, 
die zijn huis bouwde op zand. 
Toen de regen neerstroomde 
en de beken buiten hun oevers traden, 
en er stormen opstaken 
en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, 
stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’ 


